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Woordje van de voorzitter

De tijd vliegt, voor velen is de vakantie al weer achter 
de rugj, het trimmen buiten is al weer voorbij en we 
zijn al weer gestart in de IJsselhal. We kijken nu uit 
naar het jaarfeest in oktober en naar de wedstrijden 
op de zaterdagavonden.

Een nieuw seizoen, nieuwe kansen, maar met de oude waarden 
en gezelligheid. Laat elkaar voetballen. Onze oude trainer Jan 
Tersteeg zei altijd:  “Doe voorzichtig met elkaar”, en dat moeten 
we dan ook doen. Geef elkaar de ruimte om te voetballen dat 
voorkomt blessures en verhoogt het plezier.

Met het trimmen en de warming up proberen we zoveel 
mogelijk blessures te voorkomen. Toch kan het zijn dat 
ondanks deze warming up je toch tegen een pijntje hier en daar 
oploopt. Begin dan niet te snel, denk om jezelf ! ( we zijn geen 
éénentwintig meer mannen).

Heren we gaan er vanuit dat we weer een gezellig seizoen 
tegemoet gaan. Geniet van het sporten, geniet van de 
fantastische groep die we hebben, geniet van de koffie, het 
lekker ouwehoeren en heb plezier!

De tijd vliegt, mijn termijn van 4 jaar als bestuurslid en 
voorzitter zit er in het voorjaar op. Ik heb besloten dit niet te 
verlengen, dus er komt een plaatsje vrij in het
bestuur. Is het wat voor jou? Meldt je dan aan!

Uw voorzitter
Kees de Bruin

Agenda

Zondag 6 oktober

TCIJ jaarfeest. Noteer de 
datum alvast in de agenda en 
schrijf je in!

Zaterdag 26 oktober

Onderlinge wedstrijd  van 
19.00 - 20.00 in de IJsselhal

Te bewonderen op 
woensdag 
De nieuwe koffiejuffrouw. 
Afgetraind en direct al in vorm!
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tafel gecontroleerd. En werd Arthur Vulto als 
winnaar naar voren geroepen om de champagne 
in ontvangst te nemen. Ook John van Schaik 
ontving de champagne maar dan voor het 
bereiken van de laagste score. Echter werd de 
beoordeling van de jury en twijfel getrokken 
en ging de champagne van de winnaar naar 
Gert-Jan en die van de laagste score ging van 
John naar Wim Oostrom. Er werd nog lang 
gediscussieerd over de score. Of de prijzen 
nog anders verdeeld zijn is voor iedereen een 
raadsel…

Iedereen werd nog even bedankt voor de 
aanwezigheid, bloemen werden uitgereikt oa 
aan Cerile voor de fantastische ontvangst en 
brunch.

De Monte Tessa Appassimento is een Italiaanse rode wijn uit 
Puglia. Het is een blend van Merlot, Primitivo, Nero di Troia en 
Negroamaro en heeft smaken van zwart fruit en eikenhout. 
Deze rode wijn onderscheidt zich door zijn robuuste en ronde 
karakter, wat hem tot de ideale keuze maakt voor gerechten 
zoals pasta en vleesgerechten. Proef de passie van Puglia in 
elke slok en ontdek de unieke smaken.

De laatste wedstrijd van het seizoen, 
de laatste wedstrijd in de IJsselhal.We 
begonnen een uurtje later dan gebruikelijk 
wat beter paste in het tijdschema.  Een druk 
bezochte ochtend trimmen. En iedereen 
ging er nog even vol voor. Na het trimmen 
was er uiteraard koffie met appelgebak van 
John en Merel (de Toppers) Met een grote 
toef slagroom ging dat er goed in!

Daarna de kuil in voor een bruch verzorgt door 
Cerile met eerst een heerlijk soeppie waarbij je 
kon kiezen tussen kippensoep  en tomatensoep 
met een stokbroodje kruidenboter. Daarna 
kwam nog spetterend uit het vet “een heerlijk 
broodje Kroket “. 

De activiteit daarna was een er één uit de 
oude doos … sjoelen.  Op drie bakken kon men 
zich uitleven en dat gebeurde dan ook. Met 
aanwijzingen van de toeschouwers en zeker 
ook met de luide aanmoedigingen werden de 
sjoelstenen over de bak geschoven.  Sandra de 
Jongh kreeg het publiek zelfs op de banken ! 
Anderen konden een staande ovatie ontvangen 
bij een score boven de 120 of bij een mooie 
geruisloze schuiver in de vier. Wie zou de 
meeste sten en in de juiste vakjes krijgen ?
De jury had het er maar moeilijk mee! Na het 
stopzetten van de tijd werden de scores per 

AFSLUITING VAN SEIZOEN

Sfeervol en chaotisch
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Koffie op de zondagen 
Voor het verzorgen van de koffie ( met koekkies) 
op de woensdag hadden Alfons en Lok zich al 
aangemeld. Voor de zondagen werd nog gezocht 
naar een invulling. Ad van den Brink heeft zich 
aangemeld om dat vanaf dit seizoen te gaan 
verzorgen.  De eerste zondagen is hij nog op 
vakantie, maar daarna neem Ad de kannetjes over. 
Top Ad  ! 

Toppers bedankt!

Buitenvoetbal bij VVIJ

We hebben de gehele “zomerstop” door kunnen 
trimmen op de velden bij VVIJ. Eén ochtendje 
een verkoelend buitje gehad , maar voor de 
rest getroffen met het mooie weer. Met het 
voetballen was het even wennen aan het 
doorvoerballen tegen de boarding. Minder 
oponthoud , we hoefden de bal minder te gaan 
halen. Na afloop aan de grote tafels een bakkie 
koffie en een versnapering.  Van stroopwafel, 
bastognes  tot een beschuitje met……… 
aardbeien en slagroom…… Heerlijk !

We zijn blij dat we elk jaar gebruik mogen maken 
van de velden. Als tegenprestatie zijn wij als 
trimclub destijds lid geworden van “de club 
van 100” en sponseren we een wedstrijdbal. De 
afgelopen seizoenen hebben we dat telkens 
gedaan bij de IJsselsteinse derby VVIJ tegen 
de buren IJFC. Ook dit jaar gaan we die bal 
sponseren.  De KNVB heeft deze wedstrijd 
ingepland voor zaterdag 8 maart. Zet deze 
datum vast in je agenda ! Want daar moet je bij 
zijn!
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In de spotlights

Rust aan de bal en een 
toonbeeld van kalmte”
Uw speciale verslaggever toog deze keer naar
de Merelweg nr 9, alwaar de residentie te vinden 
is van onze zéér aimabele penningmeester Hans.
Hoe zal ik Hans typeren….: Een toonbeeld van 
kalmte en rust, bescheidenheid siert de mens, 
nooit zijn stem verheffend, goede luisteraar, 
een op en top familieman, een liefhebbende, 
zorgzame echtgenoot en een geweldige opa.

Hans is geboren op 27 juli 1949 in de Voorstraat. Daar 
was de klompenmakerij van zijn opa gevestigd en de 
ouders van Hans woonden daar bij in. Hans’ moeder 
runde de klompenwinkel.
Hans was nummer 2 in het gezin met vijf kinderen. De 
oudste was Johan, onlangs helaas overleden, toen 
kwam dus Hans, daarna Betty, Leo en Sylvia.
Ook Hans ging natuurlijk naar de Nicolaas 
jongensschool, maar voor het laatste jaar (zesde klas) 
werd hem geadviseerd naar het Gregorius-college in 
Utrecht te gaan.
Dus daar ging 11-jarige Hans elke dag, op de fiets door 
weer en wind naar Utrecht.
Na de zesde klas heeft Hans de HBS doorlopen op het 
Bonifatius-lyceum.
Ook werd hij lid van VVIJ op de velden aan de Lage 
Dijk, waar hij in diverse jeugdteams heeft gespeeld. De 
uitwedstrijden moesten ook altijd op de fiets.

Na de HBS ging (moest) Hans in militaire dienst, waar 
hij de opleiding heeft gevolgd tot radio-telegrafist. 
Gevolg was wél dat zijn diensttijd langer duurde dan de 
gebruikelijke tijd die toen voor jongemannen gold. Een 
voordeel was dan weer dat hij in dienst zijn rijbewijs 
(gratis!) kon halen. Dat heeft er toe geleid dat hij een 
tijdje privé-chauffeur was de grootmajoor.

Nadat de diensttijd er op zat, ging Hans administratief 
werk doen bij de Henkelfabriek in Nieuwegein. Daar 
had hij trouwens ook al eerder vakantiewerk gedaan.
Hij heeft toen nog maar één jaartje gevoetbald, want 
de tafeltennissport trok hem meer. Eerst als lid van 
ONI in IJsselstein, maar diverse familieleden speelden 

in Vianen bij VITA. Zij haalden Hans over om ook in 
Vianen te komen spelen.

Na 2 ½ jaar bij Henkel te hebben gewerkt, werd 
Hans werknemer van de Philips lasstavenfabriek 
in Utrecht. Na een jaar werd hem gevraagd om bij 
Philips in Eindhoven te komen werken, maar dan 
zou hij ook naar Eindhoven moeten verhuizen. Daar 
prakkiseerde hij niet over, daarom gesolliciteerd bij de 
SHV (Steenkolen Handels Vereniging). Daar heeft Hans 
maar liefst 40 jaar gewerkt, vooral ook administratief, 
tot aan zijn pensioen aan toe.

Waar ik ook altijd benieuwd naar ben is hoe het de 
hoofdpersoon is vergaan op het “liefdespad”. “Daar heb 
ik niet zoveel spectaculairs over te vertellen hoor”, zei 
Hans.
Na wat “gescharrel” kwam ik Joop tegen bij de 
scouting in “Ons Centrum”. Ook bij de  danslessen in 
ridder St. Joris en later de (veel leukere!) danslessen 
in Utrecht kwam Hans geen leukere dames tegen dan 
Joop. Zij was (en is) zijn eerste én laatste grote liefde. 
Na een jaar of vier verkering trouwden Hans en Joop 
op 30 november 1973. Ze kochten een casco huis 
op de Ruimtevaartbaan, wat Hans met veel hulp van 
handige vrienden en familieleden helemaal zelf heeft 
afgebouwd.
Uit hun huwelijk zijn in 1975 dochter Ingrid en in 1978 
zoon Ruud geboren. Beide kinderen hebben Hans en 
Joop verrijkt met ieder twee kleinkinderen.

Tot op de dag van vandaag heeft Hans weinig 
problemen gehad wat betreft zijn gezondheid 
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(afkloppen….). Hij geniet sinds zijn pensioen volop van het leven, samen 
met zijn Joop. Hij tuiniert graag, doet op z’n gemak boodschappen én….
heeft hij in de AOW-tijd leren bridgen. Op woensdagmiddag bij BCIJ en 
op dinsdagavond met vaste maat Jan Westerhout geniet hij van deze 
hobby met volle teugen.
Ook gaat Hans op woensdagochtend graag een potje biljarten bij Jan de 
Wit of bij Bert van Wijk. Op donderdagavond de vaste repetitie-avond 
bij Fulco’s mannenkoor en dinsdag ’s ochtends wandelen met broer Leo. 
Kortom, bezigheden genoeg.

Hans is nu ook al zo’n 24 jaar lid van TCIJ, ook daar heeft ie veel plezier in 
en hoopt dat nog heel lang vol te houden. En dankzij zijn administratieve 
kennis en vaardigheden hoeven wij ons totaal geen zorgen 
te maken over de financiële huishouding van onze trimclub. 
We kunnen ons geen betere penningmeester wensen.

Uw spotlight-verslaggever  
Gerard Veldhuizen
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Bestellen?
Scan de QR-code

KEEPER S COLUMN

Blindenvoetbal
Zondagochtend, iets voor 9 uur. Terwijl de meeste men-
sen nog in hun bed liggen, komen de spelers van TCIJ 
de IJsselhal binnendruppelen. Sommigen nog (slaap)
dronken, anderen fris en fruitig omdat ze op de fiets 
zijn gestapt of al een uurtje hebben moeten autorijden. 
Klokslag negen uur start de warming-up zodat we goed 
opgewarmd aan ons wekelijkse potje zaalvoetbal kunnen 
beginnen.

Met het slaapzand nog in de ogen en het laatste restje 
alcohol uitzwetend, probeert Team Wit de bal in het doel 
van Team Rood te deponeren, en andersom. Passjes ko-
men niet altijd aan en “sprintjes” in de diepte leveren wei-
nig op. Soms worden de eigen tekortkomingen omgezet 
in commentaar op de scheidsrechter: “Zie je dat nou niet 
scheids!”. Het lijkt af en toe echt op blindenvoetbal, maar 
dan zonder de finesse en het balgevoel van de échte blin-
denvoetballers.

Ik heb de finale van het blindenvoetbal op de Paralympi-
sche Spelen zitten kijken. Daar geen gekreun over vroege 
uurtjes of commentaar op warming-up oefeningen, maar 
topatleten in de bloei van hun leven. Terwijl wij moeite 
hebben een bal te raken die recht op ons afkomt, passen 
deze volledig geblinddoekte spelers een rinkelende bal 
met chirurgische precisie naar elkaar. Onze keepers zijn 
al blij als ze de bal uit hun doel kunnen houden. De Para-
lympische doelmannen, die wel gewoon kunnen zien, zijn 
niet alleen degenen die de ballen moeten tegenhouden, 
maar ze zijn ook de ogen van hun team, constant coa-
chend en sturend. Het was fascinerend om te zien en te 
horen.

Waar sommigen van ons na 10 minuten al met de tong op 
de schoenen door de zaal strompelen, spelen deze atle-
ten twee keer 25 minuten voluit. Ons enige voordeel: wij 
hoeven geen blinddoek op. Al zou dat voor sommigen van 
ons misschien wel een verbetering zijn. Het mooie van 
blindenvoetbal is dat het laat zien hoe adaptief en inclu-
sief sport kan zijn.  Met wat aanpassingen kan iedereen 
genieten van het prachtige voetbalspel. Of je nu blind 
bent, slechte knieën hebt of op zondagochtend met een 
enorme kater de zaal binnenstapt.

Dus de volgende keer dat we klagen over het vroege tijd-
stip of een (te) stevige warming-up, laten we even stil-
staan bij de Paralympische voetballers. Zij laten zien dat 
met de juiste instelling, training en aanpassingen alles 
mogelijk is en dat de spelvreugde ervan af kan spatten. 
Misschien moeten wij ook meer op ons gehoor dan op ons 
zicht afgaan op zondagochtend. Kijk in ieder geval eens 
de finale van de Paralympische spelen terug en verwon-
der je over het fantastische schouwspel dat het blinden-
voetbal is.

Sponsoring door leden 
altijd welkom!

Financieel draai onze club goed, met de 
contributie-inkomsten kunnen we de zaalhuur 
voldoen en hebben dan nog wat over voor 
activiteiten. Er is ook een beffer voor tegenslag. 
Af en toe gaat de contributie omhoog om ook 
de gestegen kosten te kunnen betalen.  

Jaarlijks hebben we ook een aantal leden 
die vanuit hunzelf hun bedrijf of het bedrijf 
waar ze werken een extra bijdrage doen. Dit 
vergemakkelijkt de financiële huishouding en 
zorgt er voor dat we af en toe ook wat extra’s 
kunnen doen en de eigen bijdrage voor leden 
laag kunnen houden. Voor het jaar 2024 zijn 
deze sponsors Andre van Schaik, Wim de 
Jongh, Gerard Kruithof en René Daalhuisen. 
We danken hun uiteraard voor deze bijdrage! 

Wil jij ook sponsor zijn van onze club, privé 
of met de zaak laat dit, het bestuur dan even 
weten. De penningmeester zorgt dan voor 
een factuur. Wil je de sponsoring ook voor 
volgend jaar doorzetten geeft dit even aan bij 
de penningmeester, dan kan deze dat ook in zijn 
begroting verwerken.

BOEKENTIP

Het grote
keepersboek
ZERO HERO
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Clublied TCIJ
TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Ook al zijn er niet veel haren
Maakt er niemand meer z’n scharen
Echt, je moet het eens ervaren

De bal is rond, dat maakt ons blij!

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Douchen in je blote kont
Lekker sporten is gezond

De bal is roooond
De bal is roooond
De bal is roooooooond

Dat maakt ons blij!

Meezingen? 
Scan de QR-code voor 
de melodie

Dit is een ingezongen demo.

RABOBANK ACTIE

Gaat weer van start!
Net als vorig jaar heeft de trimclub ingeschreven 
op de Rabo Club Support. Vorig jaar leverde dit 
ons een leuk bedrag op en dat hopen we ook nu 
te kunnen realiseren.

Wat vragen wij van onze leden:

• Dat elk lid die een bankrekening heeft lopen bij de 
lokale Rabobank zich als lid gaat aanmelden bij de 
Rabobank (zie onderstaande vragen/antwoorden). 
Graag aanmelden zo snel mogelijk, uiterlijk voor 31 
mei. In geval van een gezamenlijke bankrekening 
kunnen beide partners lid worden!! 

• Dat ALLE leden (ook als ze geen rekening hebben bij 
de Rabobank) deze Rabo Clubactie zo veel mogelijk 
onder de aandacht brengen bij hun familie en 
vrienden, met als doel dat de Trimclub IJsselstein zo 
veel mogelijk stemmen gaat krijgen bij het jaarlijkse 
stemmen van de lokale Rabo leden.

Met de nodige (beperkte) inspanning van iedereen 
kan dit jaarlijks rond de € 250,00 of meer opleveren. 
Als iemand lid is geworden van de Rabobank krijgt hij/
zij jaarlijks een bericht om te mogen stemmen, dit 
jaar kan er gestemd worden vanaf 4 september. De 
stemmen worden op 26 september geteld. 

En zegt het voort naar familie en vrienden. Hiermee 
krijgen wij tijdens de Rabo Clubactie zoveel mogelijk 
stemmen!!

Alvast bedankt voor jullie steun en energie.
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JAARFEEST 2024JAARFEEST 2024

PUTT IT IN
PULL IT OUT PARTY

Het jaarfeest staat voor de deur. De lokaties en catering zijn geregeld en we 
hebben inmiddels wat gangmakers vastgelegd. Kortom, wij zijn er klaar voor.!

Leuk als jij er ook bij bent!
We willen graag van je weten of  je ook van de partij bent dit jaar, zodat we alles 
kunnen vastpinnen. Doe je gezelig mee (met of zonder partner)? Meld je dan nog 

even aan voor dit jaarfeest.

Aanmelden
Maak hiervoor € 45,- p.p. over op

rekeningnummer NL 62 RABO 0359 2886 85

Heb je eetwensen of een speciaal dieet?
Laat het ons weten via 

activiteiten@trimclubijsselstein.nl

ZONDAG 6 OKTOBER
Start 13.00 uur vanaf De Deel

Einde ca. 20.00 uur
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