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Woordje van de voorzitter
De eerste Tikkie Terug van het jaar 2023 ! Alle beslommeringen 
van 2022 weer achter ons gelaten en we zijn al vol 2023 ingegaan.   
Een nieuw jaar met nieuwe kansen !

Nieuwe kansen ook voor de trimclub. Het gaat goed met de club, 
zowel de zondag als de woensdag worden goed bezocht. Voor de 
woensdag hebben we via de gemeente twee schitteren doeltjes 
kunnen regelen. Echt top zoals de gemeente hierin meedenkt en 
handelt! 

Arthur Vulto heeft aangegeven dat hij stopt als spelend lid. Hij 
heeft een nieuwe heup gekregen en wil daarom niet meer actief 
meevoetballen. Arthur wil wel actief bij de club blijven en gaat 
daar als trainer invulling aan geven. We zijn blij dat Arthur dit weer 
op wil pakken. 

Op het programma staat in maart een clubavond gepland, deze 
keer zonder de vrouwen. Een avond van stoere praat, sterke 
verhalen en wat nog meer… 

Als bestuur staan we nog steeds voor de uitdaging van verjonging 
van de club. We zijn met een aantal zaken bezig en zullen dit op 
de ledenvergadering verder uit de doeken doen. Dus zorg dat je er 
ook bij bent op die ledenvergadering. 

Ik wens iedereen veel  leesplezier bij deze Tikkie Terug .

Kees de Bruin

Agenda

Woensdag 15 maart
Men’s Night Plug & Play
van 20.30 - 00.00 uur

Zaterdag 18 maart
Wedstrijd in ‘De IJsselhal’
van 19.00-20.00 uur 

Woensdag 12 april
Jaarvergadering in ‘De Deel’
van 20.00 - 00.00 uur

Zaterdag 16 april
Wedstrijd in ‘De Oever’
van 19.00-20.00 uur

Woensdag 15 maart 
Een avondje met de mannen onder elkaar

Men,s Night Plug & Play
 
Wij gaan hiervoor ‘back to the roots’ naar de sporthal 
waar het allemaal begon.

Aanmelden en kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden. Je rekent af wat je drinkt. Meld 
je aan met een mailtje naar acitviteiten@trimclubijsselstein.nl

Wees gerust ...
De Jan Tersteegbokaal is in 
goede handen.
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BRUNCH-TOURNOOI

De aftrap van het nieuwe jaar is een waar 
spektakel gebleken!
Eindelijk na 2 jaar Corona-perikelen weer een Brunch toernooi. Door de grote opkomst 
konden we zowaar 4 teams samenstellen. Leuk om alles weer eens door elkaar te husselen in 
verschillende samenstellingen. Dat levert toch ander voetbal en verrassende resultaten op.

Na een goed verlopen toernooi was het tijd om 
richting de bar te gaan voor een bakkie koffie. John 
en Merel hadden traditiegetrouw voor de appeltaart 
gezorgd, die de oven gebakken had (zo vertelde 
John) en Martijn had nog Brabantse kaneelkoek 
meegenomen uit Helmond. Er waren reeds een aantal 
dames (toeschouwers) gearriveerd, dus konden 
wij elkaar persoonlijk een gelukkig nieuwjaar toe 
wensen. Langzaam aan kwamen er nog wat meer 
spelersvrouwen bij. Na vele gesprekjes aan de bar met 
verschillende personen was het tijd om de kuil in te 
gaan voor een lunch.

Onze Voorzitter sprak ons toe en tevens werd de 
Jan Tersteeg bokaal uitgereikt aan “Team IJFC’. 
Deze werd met trots in ontvangst genomen door de
jongste deelnemer aan het toernooi, de kleinzoon
van Lok Krouwel.

Onze activiteitenman zat in het het Limburgse 
buitenland, maar met behulp van de techniek (dank 
je Martijn) konden wij rechtstreeks verbinding met 
Gerard maken. Die proostte op een goed en sportief 
nieuw jaar en had ook nog de verrassing om ons een 
nieuw clublied (TCIJ ) ten gehore te brengen.  Wij 
hadden de tekst voor ons liggen en, nadat Gerard de 
eerste tonen had ingezet en het voorhad gezongen, 
gingen wij uit volle borst ook meezingen. Na eerst wat 
valse noten ging het uiteindelijk best wel goed. En dat  
zonder muziek! Helemaal top.

Nadat we afscheid van Gerard hadden genomen 
gingen we lunchen. We begonnen met een soepje. 
De keuze was uiensoep of broccoli-spinazie soep, 
met daarbij een grote kaasstengel. Deze soep was 
gemaakt door Ingrid die tevens het toetje heeft 
verzorgd. Daarbij hadden we een broodje kroket 
uit de keuken van de IJsselhal (Cerile). Het dessert 
bestond uit twee smaken kwarktaart in een glaasje 
met kersengelei. Het was allemaal erg lekker! De 
complimenten voor onze keukenprinses.

Op onze tafels stond nog een potje met daarin briefjes 
met vragen die betrekking hadden op de trimclub, Je 
pakte je er eentje uit en dan moest je hier een passend 
antwoord opgeven. Dit was wel een leuk spelelement. 
Je hoort nog eens wat anders over iemand, 
hoewel niet iedereen antwoord gaf als het een wat 
compromiterende vraag betrof (Peter...?).

Ter afsluitinghebben Ingrid, John, Merel en Ad van 
Dopperen (voorbereiding toernooi) nog een bloemetje 
gekregen voor hun inzet uit handen van de voorzitter. 
Overigens heeft Cerile dat ook later nog gekregen.

TCIJ verslaggever ter plaatse 
Gert jan van Eck
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VERSLAG NIEUWJAARTOERNOOI

Toernooiwinst dankzij duveltje uit een 
doosje of geeft leeftijd de doorslag? 
Eerst een gezamenlijke warming-up om de spieren warm en de gewrichten soepel te maken. 
Onder leiding van onze scheidsrechter Hans Geurtsen ging het toernooi van start.

De eerste wedstrijd was Rood tegen Geel. De teams 
startte wat aftastend , maar na, uiteindelijk, een mooi 
combinatie wist Ad Kuijf het rode team op voorsprong 
te zetten en daarmee bleek de ban gebroken. Het rode 
team kreeg de smaak te pakken en de 2-0 volgde door 
Kees, en Aad van Dopperen liet de derde en de vierde 
voor het rode team aantekenen.

De tweede wedstrijd was team Zwart, dat uiteindelijk 
in de blauw met wit kleuren van IJFC liep te ballen 
en het Oranje team. Het Oranje team, met topspits 
Jan Meijaard, opende met een mooi doelpunt van 
die zelfde Jan de score. Lok Krouwel zorgde voor de 
gelijkmaker en vlak daarna ook voor de voorsprong 
van het blauwwitte team. Jan de Wit tekende voor de 
gelijkmaker 2-2 en daarmee ook voor de eindstand.

De derde wedstrijd  Zwart (blauwwit) tegen Rood. 
Rood, dat de eerste wedstrijd glansrijk met 4-0 had 
gewonnen, ging vol vertrouwen deze wedstrijd in. Kees 
de Bruin opende de score voor Rood, kat in het bakkie 
zou je zeggen. Maar daar stak het Blauw Witte team 
een stokje voor. Door snelle uitvallen en combinaties 
tussen Michel en Lok Krouwel wist het de verdediging 
van Rood zoek te spelen. Na de gelijkmaker volgde de 
2-1 en de 3-1 door Lok Krouwel en was de euforie bij 
Rood wel even verdwenen.

Nu volgde wedstrijd vier Geel tegen Oranje. John van 
Schaik opende voor Oranje het de scrore en werkte 
de bal achter doelman Paul van Houten. Geel dat de 
eerste wedstrijd dik had verloren zette alles op alles 
om in het toernooi te blijven.  De laatste man Leo 
Zwezerijnen werd door de coach Bert de Wit naar 
voren gedirigeerd en wist met de gelijkmaker toch een 
puntje uit deze pot halen.

Wedstrijd vijf, we komen tot de climax van het toernooi 
,Geel tegen Blauwwit. Bij winst zouden de Blauwwitten 
op 7 punten kunnen komen en daarmee de beker 
kunnen winnen! Het gele team had tenslotte de eerste 
wedstrijd dik verloren en de tweede met moeite gelijk 
gespeeld. De kansen waren er dus. Maar het gele team 
ging met duidelijke instructies het veld in. Opletten 
op de counter en doorschuiven als er ruimte is. Dat 
bleek te werken er kwamen weinig kansen voor de 
Blauwwitten. De wederom doorgeschoven Leo wist 
te scoren en daarmee Geel op voorsprong te zetten.  
Toch in de eindfase wist als een duveltje uit een doosje 
Lok Krouwel de gelijkmaker te produceren. Maar een 
overwinning voor Rood bleef uit.
 
De laatste wedstrijd en er is nog veel mogelijk. Bij 
winst voor Rood zou Rood met de Jan Tersteeg bokaal 
naar huis gaan. Bij een gelijk spel zou het Blauw witte 
Team de bokaal mogen oppoetsen. En bij winst van 
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Vanaf 24 maart 
Een avondje met je vrouw

Zusters in zaken
 
Weer zin in een avondje theater in ons
mooie Fulcotheater?
 
Binnenkort weer 4 heerlijke avonden met de musical 
Zusters in Zaken op de planken gebracht door
Theatergroep De Schakel.

Ga snel naar de website van het Fulcotheater (www.
fulcotheater.nl) en reserveer jouw stoel.
Alvast heel veel plezier toegewenst.
 
Groetjes Rene van de Brugge
Ook Penningmeester Theatergroep De Schakel

het Oranje Team komen ze in punten gelijk met de 
Blauw witten. Het Rode team startte voortvarend 
en had duidelijk het heft in handen. Een doelpunt 
van Kees zorgde voor de 1-0 voorsprong. Het was 
wachten op de de 2-0, maar deze bleef uit.  Rood 
bleef aanvallen, maar vergat te verdedigen. Een uitval 
en daar was de gelijkmaker van de voet van Bert van 
Wijk. En net voor tijd was het wederom Bert van Wijk 
die met een fantastische poeier de bal in de kruising 
schoot en de toch zeer in vorm zijnde keeper Martijn 
wist af te troeven.

De wedstrijdleiding moest aan het tellen. Met vijf 
punten ieder stonden de Blauw Witten van de 
Krouwels (Lok, Michel en Jesse) en het Oranje 

team van coach Henk Schouten gelijk. Echter het 
Blauw Witte Team had het betere doelsaldo en werd 
daarmee de winnaar van het toernooi. 

Bij de uitreiking nam Jesse (10 jaar) de Jan Tersteeg 
Bokaal in ontvangst en beloofde deze elke week te 
poetsen. Opa zou wel een mooie kast voor deze trofee 
maken zij hij.  Hij gaf later tevens aan dat hij wel lid 
wilde worden van de trimclub (nog even geduld Jesse).

Al met al een zeer geslaagd toernooi !

TCIJ verslaggever ter plaatse 
Kees de Bruin

Clublied TCIJ
TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Ook al zijn er niet veel haren
Maakt er niemand meer z’n scharen
Echt, je moet het eens ervaren

De bal is rond, dat maakt ons blij!

TCIJ wij zijn de mannen rood en wit
TCIJ niet zo lenig wel veel pit
TCIJ je komt ons zomaar niet voorbij

Douchen in je blote kont
Lekker sporten is gezond

De bal is roooond
De bal is roooond
De bal is roooooooond

Dat maakt ons blij!

Meezingen? 
Scan de QR-code 
voor de melodie
Dit is een demo-versie
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In de spotlights

Talent uit Jutphaas toont 
wekelijks zijn kunsten bij TCIJ
Als je toch eens wist wat het verhaal achter de voetballers 
in je team is, dan begrijp je opeens veel beter waarom dat 
ene passje wordt gegeven of die beweging wordt gemaakt.                                       
En wat voor een voetbalkennis er schuil gaat in die koppies. Deze 
keer staan Gerard Veldhuizen en zijn vrouw Zinda van Zoelen in de 
spotlights.

De jonge jaren in Jutphaas.              
Zinda bracht haar jeugd door in IJsselstein, 
Gerard in Jutphaas. Zinda, geboren in de 
Nicolaasstraat in IJsselstein, verhuisde op 
13-jarige leeftijd naar Galecop in Nieuwegein, 
waar het gezin het huis van haar oma betrok.                                                                                                                                          
  Gerard als rasechte ‘Molenkruier’ bracht zijn vrije tijd 
voetballend door op de schoolpleintjes in Jutphaas. 
De plek waar zij elkaar op 15 en 16 jarige leeftijd voor 
het eerst ontmoetten. Zinda vond die ander eigenlijk 
leuker, maar Gerard had de moed haar te vragen. Zo 
geschiedde in 1972. De jaren erna hebben ze samen 
heel wat kilometers afgelegd op de Puch van Gerard. 
Toen blijkbaar al een showmannetje. `

Met dezelfde passie naar de PABO.
De verkering bleef aan en na de middelbare school 
gingen zij samen naar de PABO in Zeist. Daar zouden 
zij worden klaargestoomd voor het onderwijs, samen 
met nog wat andere bekende IJsselsteiners en oud 
TCIJ-trimmers zoals Frans Walree en Jan Bakkers. 
Hoewel ze op de PABO in verschillende klassen zaten, 
bleven ze toch aan elkaar plakken. Dat bleek een 
goede combi.

Trouwen om te kunnen samenwonen. 
Toen de studie er op zat, vonden zij hun eerste 
baan ver uit elkaar. Het was 1978 en moeilijk werk 
te vinden in die tijd. Ze hadden wel zo’n 60 tot 70 
sollicitatiebrieven nodig om aan te bak te komen. 
Zinda belandde in Zoeterwoude en Gerard op een 
school in Nieuwegein-Batau. Eke woensdag stapte hij 
trouw in zijn Volkswagen Kever voor de reis naar zijn 
geliefde. Maar, dat word je gauw zat en bij een hospita 
heb je ook niet alle vrijheid (verplicht kaarten..!). Tijd 
om te trouwen om samen te kunnen zijn. Dat gebeurde 
in 1980. Beiden 23 jaar jong. 
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De voetbalcarrière van Gérard.
Na al dat oefenen op de schoolpleintjes kon Gerard 
op zijn 10e eindelijk het zwart-wit van JSV aan. Daar 
had hij lang op gewacht. En na in zijn jeugdjaren 
alle selectie-elftallen doorlopen te hebben, kon het 
plaatselijke talent in de senioren zijn kunsten tonen in 
spotlights van het 1e van JSV (zaterdag competitie). 
Er was echter wel een dilemma. Hij had op zondag 
een goed betaald bijbaantje in de kantine, maar er 
werd ook aan hem getrokken om in het 1e van de 
zondagcompetitie te spelen, dat hoger speelde. Toch 
maar voor de centjes gekozen... 

Van voetballer naar trainer.  
De voetbalcarrière van Gerard 
stopte op zijn 28e abrupt na een, 
notabene met zaalvoetbal opgelopen, 
knieblessure. Gelukkig merken wij daar 
niets van bij TCIJ. Hij is toen maar zijn 
trainersdiploma’ s gaan halen om met 
het spelletje bezig te kunnen blijven. 
Hij begon bij SVF in Cothen, waar hij 
direct het eerste jaar kampioen werd! 
Na 2 jaar vertrok Gerard naar CSV 
Vitesse in Breukelen waar hij ook een 
tweetal jaren het 1e trainde. Zijn laatste 
club werd SIVEO (Sport Is Vriendschap 
En Ontspanning) uit Zegveld.                                                                                                    
Toen werd Zinda ziek. 

Van Nieuwegein naar IJsselstein.
Er zijn van die fases in je leven 
dat alles verandert. Met inmiddels 
2 prachtige dochters (wat niet 
vanzelfsprekend was) en allebei een 
leuke baan veranderde de toekomst van Zinda 
door een zenuwbeknelling in haar nek. De operatie 
en revalidatie daarna bepaalde voor haar dat er 
geen werkzaam leven meer in het verschiet lag.                                                                                                                 
In 2001 werd Gerard leerkracht op de Fatimaschool, 
waar hij herenigd werd met Frans en Jan.           

En met nog enkele maanden te gaan zit zijn carrière er 
nu bijna op. Tijd om samen met Zinda te gaan genieten 
van de 2 aankomende kleinkinderen. Het hoogtepunt 
van vorige jaar was het nieuws dat beide dochters 
zwanger bleken te zijn. Mooi dat het zo samen komt. In 
hun nieuwe, met smaak gestylede appartement, zijn 
zij er helemaal klaar voor.                                                                               

Veel plezier met de kleintjes Gerard & Zinda! 

TCIJ verslaggever ter plaatse
Gerard Kruithof


