
 

 

 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

We hebben Koningsdag weer afgesloten, misschien wat gescoord op de op de braderie of 
anders aan de bar of met de Koningsdagtrekking van de staatsloterij. Al heb je niets 
gescoord, het is al mooi dat het er weer was ! 

De lente brengt weer nieuw leven in veel dingen. Bij mij in de achtertuin is een koolmees i in 
het vogelhuisje getrokken en nu al druk aan het voederen. In mijn voortuin staan de 
seringen in bloei, mooi en het ruikt ook lekker. Doet me denken aan  mijn ome Piet ( de 
slager), die had ook witte en paarse seringen in de tuin staan.  

 

jn voortui 

Met het mooie weer worden mensen weer wat vrolijker en krijgen zin om weer wat te 
ondernemen. Ook bij de trimclub is dat het geval. Een spontane actie met de Trimclubpoule  
om de clubkas te sponsoren ( misschien komt er wel een vervolg ) en een afsluiting in het 
verschiet met een toernooi en BBQ 

We hebben een goede ledenvergadering achter de rug. Het verslag hiervan en het financiële 
overzicht hebben jullie inmiddels ook per mail ontvangen. Ad is als bestuurslid vervangen 
door Gerard Kruithof. Ad bedankt ! En Gerard , jouw creatieve brein zullen we de komende 
jaren goed kunnen gebruiken. 

Hierbij Tikkie terug,  ik wens jullie veel leesplezier 

Uw voorzitter, 

Kees de Bruin 

Nieuwsbrief TRIMCLUB IJSSELSTEIN                         
Jaargang 11                                            April 2022 

 

Mijn voortuin met Koningsdag 



 

SPORTIVITEITSPRIJS VOOR HANS GEURTSEN ! 

Op de jaarvergadering was Hans afwezig en kon de prijs niet overhandigd worden. Bij de 
wedstrijd van 16 april was Hans , hersteld van de griep weer van de partij.  Het bericht dat hij 
de prijs had gewonnen was nog niet in Nieuwegein beland, en dus kwam dit voor hem en 
zijn vrouw Wil als een totale verrassing !  De technische staf was het unaniem eens dat de 
prijs Hans toekwam. Hij is niet voor Wit, hij is niet voor Rood en maakt zelf géén enkele 
overtreding ! Toegewijd is hij elke zondag en elke wedstrijd er bij om zijn steentje bij te 
dragen aan de club, aan de sportiviteit en de eerlijkheid.  

CHAPEAU ! HANS GEFELICITEERD  EN BEDANKT ! namens de Technische Commissie en de 
gehele vereniging.  

 

WEDSTRIJD VERSLAG ZATERDAG 16 APRIL 

Het leek wel “Trimclub on Tour”, van IJsselhal naar het Heem, weer terug naar de IJsselhal 
en dan op die zaterdag 16 april naar sporthal de oever. Een goede opkomst van leden en 
deze keer drie aspirantleden; Clide Aletoe ( schoonzoon van Aadje) , Kees en Paul van 
Houten. 

Oranje - Wit 

Team Wit bestond uit: Op doel : Martijn Buurman, verder Ad vd Brink, Jan de wit, Clyde 
Aletoe, Kees van Houten, Frans van Rooijen, Paul Kokkeler, Hans Zwezerijnen en als Coach 
de rustige maar o zo strategische leider Martin Straub. 

Team Rood: Op doel de in vorm zijnde Gert-Jan van Eck en verder Wim Oostrom, Bert de 
Wit, Gerard Kruithof, Paul van Houten, Kees de Bruin, Aad van Dopperen, John van Schaik en 
als coach de fanatiek en zeker actieve Wijnand Boer. 



 

Hans Geurtsen , nog nauwelijks bijgekomen van het in ontvangst mogen nemen van de 
sportiviteitsprijs floot voor de start van de wedstrijd. 

In de eerste minuten was duidelijk dat de ploegen elkaar wat aftastten , wat is er mogelijk ? 
Maar al snel werd het wat fanatieker en kozen beide teams, aangespoord door de coaches 
wel voor het aanvallende spel. 

Na een minuut of tien kreeg het witte team een corner, er was wat verwarring bij het oranje 
team en daar wist het witte team goed gebruik van te maken. De bal kwam voor en Kees van 
Houten wist de bal in de touwen te krijgen, een leuke binnenkomer voor de nieuweling. 

Oranje liet het er niet bij zitten, pakte 
de boel weer op, de coach zette alles 
weer op scherp en  men ging op zoek 
naar de gelijkmaker. In de 20e minuut 
kwam ook die gelijkmaker, de bal kwam 
van de wondersloffen van Aadje van 
Dopperen. 

Het witte team was duidelijk 
aangeslagen en het met een blessure uitvallen van de doelpuntenmaker Kees van Houten 
deed daar nog een schepje bovenop. De eerste helft leek op een gelijkspel naar een einde 
toe te gaan. Echter daar was als een duveltje uit een doosje, net voor rust de voorsprong 
voor oranje door Frans van Rooijen. 

Na rust miste wit Kees van Houten, een zeker aanspeelpunt en men had er een zwaar hoofd 
in. Het publiek was duidelijk op de hand van wit en dat hielp, Nog voor oranje het in de 
gaten had was de snelle Clide in stelling gebracht en wist de 1-3 voor het witte team aan te 
tekenen.  

 

Het oranje team kwam als verwacht, maar wel moeizaam tot iets meer overwicht. In de 40e 
minuut wist Bert de Wit, met een pegel de bal in de linker bovenhoek te jagen. Marijn 
Buurman kon door de vele mensen voor hem de bal nooit zien aankomen en moest 
teleurgesteld de bal uit het net vissen. 

Tribune Zuid vak F 



Tien minuten later moest Martjin nogmaals vissen toen Aad van Dopperen zijn tweede van 
de avond wist te maken., en de eindstand daarmee 
op 3-3 zette. 

Geen winnaar, maar tevreden coaches, een mooie 
partij voetbal, tevreden publiek en een lekkere borrel 
na afloop bij Fortissimo. 

    

TRIMCLUB POULE GROOT SUCCES ! 

Een idee dat ontstaan is bij de naborrel op de jaarvergadering. Een poule 
maken voor een leuke wedstrijd , iedereen vijf euro inzetten, de helft van de 
inzet gaat naar de club de andere helft gaat de naar de winnaar van de poule. 
Het idee werd enthousiast ontvangen en Wim van Wijk nam direct het initiatief 
en startte en poule voor de bekerfinale van PSV tegen AJAX. 

Er is goed meegedaan en de pot bereikte een bedrag van maar liefst 
honderdtien euro. Vijf en vijftig dus voor de club. 

Het was een spannen de wedstrijd, na negentig minuten en een beetje stond 
het scorebord op 2-1 voor PSV, die uiteindelijk de beker mee naar huis mocht 
nemen. 

Maar wie waren de echte voetbalkenners bij de trimclub ? Wie wisten de juiste 
uitslag te voorspellen ? 

De echte voetbalkenners waren Jan de Wit en Aad van Dopperen. 

De zondag na de wedstrijd is de prijzenpot op ludieke wijze ( a la 
postcodeloterij ) uitgereikt aan de beide winnaars. 

Voor herhaling vatbaar deze actie ! 
  

E 
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Tevreden coaches analyseren 
samen de wedstrijd 

Trotse prijswinnaars  



ONVERGETELIJK !!!!!        

Er zijn van die avonden die je niet meer vergeet: 

§ Het was zo’n avond op 7 september 1966; de ‘mist’ wedstrijd van Ajax tegen 
Liverpool in het Olympisch stadion 5-1. Michels was toen trainer. 
Hier begon de opmars van Ajax in het internationale voetbal. 

 

§ Of op 9 september 1970; toen van Daele Feyenoord naar de eerste Nederlandse 
Wereldbeker schoot, samen met Wim Jansen, Willem van Hanegem en Rinus Israël 
met Frans Hasil als trainer. 

 

§ En op 2 Maart 1982; één van de eerste kaartavonden die ik mocht meemaken bij de 
Trimclub IJsselstein in het Wapen van IJsselstein van eigenaar Co van de Hoogen oud 
keeper van VVIJ, nu (Beter bed), waar we met drie tafels speelden.  
De eerste prijs was een vetgemest konijn die beschikbaar was gesteld door Herman 
Westland. 

 

Dan krijg je na een Corona periode een uitnodiging van je Cluppie om te komen proeven van 
Wijn en Spijs. 

En net zoals je een vol geladen stadion binnen komt, loop je binnen in een bijzonder sfeervol 
met mooie gedekte tafels ingerichte Deel. 

Onze voorzitter Kees kondigde vol trots en bourgondisch het verloop van de avond aan en 
stelde twee ervaren deskundigen voor die volgens zijn woorden, met veel plezier, de wijnen 
en spijzen van ondertiteling zouden gaan voorzien.  

De eerste wijn was een Cava Mont (is een berg) Marcel 
Extremaruim; een lange naam voor een wijn die wel vol 
in de mond voelde.  

De smaak die erbij hoorde was van zalm die in een 
Rilette was verpakt. 

Een Rilette? Kende ik niet maar dat werd 
wetenschappelijk onderbouwd; het is het een boers 
recept, gemaakt om taai vlees mals te maken. 

Deze Rilette was met zalm gesmoord en er waren extra 
kruiden aan toegevoegd. 



Het wordt in het land van de levensgenieters gezien als het paradijs op aarde, wat ook zo 
smaakte. 

 

Daarna volgde een witte Pinot Blanc Alsace. André legde uit 
dat deze wordt gemaakt van rode druiven. Hierbij werd 
gekozen voor een smaak van garnalen met asperges 
samengevoegd in een Duxelles? 

Een Duxelles werd uitgelegd door Arthur; het is een 
gestoofd mengsel van champignons welke je kunt 
toepassen in talloze gerechten. Dit werd meegegeven voor 
de ‘culinairen’ onder het gezelschap. 

Al met al een verassende spijs-wijn combinatie. 

Nog een mooie combinatie ‘n, één tweetje tussen een Italiaan en een Cress. 

Een Cress, daar had ik nog nooit van gehoord. Dat zijn hele jonge plantjes uit Japan. Ze zijn 
heel vroeg te oogsten doordat ze zo klein zijn. Het zijn complete smaakbolletjes en 100% 
aromatisch.  

Ze zijn er niet alleen voor de top koks, werd er meegegeven.   

 

Als apotheose van de avond werd er een echte Double chocolate brownie geserveerd met 
daarbij een Blandy’s Madeira Reserve.  

De smaakbeleving die we daarvan kregen, willen we graag nog een keer herhalen.  

Ga snel naar de winkel van André! 

Op deze gezellige avond werden 7 wijnen met 7 spijzen door deskundige, enthousiaste 
Bourgondiërs uitgelegd. 



Wat is het toch mooi als je van je werk of na je arbeidsleven heerlijk door kan gaan met het 
delen van heerlijke gerechten en het vertellen van de sprookjes en technieken die 
samengaan met het produceren van wijnen. 

De Passie van Arthur en André heeft deze avond gemaakt tot één van die 

 

ONVERGETELIJKE AVONDEN. 

Bert van Wijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMCLUB OP KONINGSDAG 

Ad vd Brink heeft op de ledenvergadering een oproep gedaan om als 
trimclub iets te betekenen bij de bezetting van de toiletwagen bij de 
KPJ en daarmee voor de clubkas ook iets te kunnen betekenen. Gert-
Jan en Kitty hebben hier op gereageerd en hebben dat een paar uur 
ingevuld bij de toiletwagen.  Ook bij het opruimen zijn ze ook nog van 
de partij geweest. Kitty kreeg daarbij nog een tentstok op der hoofd, 
maar dat mocht de pret niet drukken.. De inzet is niet voor niets 
geweest en heeft de clubkas maar liefst 200 euro opgeleverd !  
Bedankt  Ad , Kitty en Gert-Jan ! 

PROOST GERT-JAN , DAT BIETRTJE IS VERDIEND ! 
  

 

 

PRoort 
 

 

 

Arthur en André  BEDANKT !!TOP ! 



RABOBANK ACTIE, HOE ZAT HET OOK AL WEER ? 

In de afgelopen ALV hebben wij het gehad over de huidige financiële huishouding van onze 
vereniging. We zijn dringend op zoek naar meer leden (hogere contributie inkomsten) en/of 
initiatieven om extra geld voor ons clubbie te kunnen generen. 

Mee doen met de jaarlijkse Rabo Clubactie willen wij in ieder geval gaan op pakken. Het 
bestuur van de Trimclub gaat zich in ieder geval aanmelden bij de Rabobank. Wat vragen wij 
van onze leden: 

• Dat elk lid die een bankrekening heeft lopen bij de lokale Rabobank zich als lid gaat 
aanmelden bij de Rabobank (zie onderstaande vragen/antwoorden). Graag 
aanmelden zo snel mogelijk, uiterlijk voor 31 mei. In geval van een gezamenlijke 
bankrekening kunnen beide partners lid worden!! 

• Dat ALLE leden (ook als ze geen rekening hebben bij de Rabobank) deze Rabo 
Clubactie zo veel mogelijk onder de aandacht brengen bij hun familie en vrienden, 
met als doel dat de Trimclub IJsselstein zo veel mogelijk stemmen gaat krijgen bij het 
jaarlijkse stemmen van de lokale Rabo leden. 

Met de nodige (beperkte) inspanning van iedereen kan dit jaarlijks rond de Eur 250,00 of 
meer opleveren. Als iemand lid is geworden van de Rabobank krijgt hij/zij jaarlijks een 
bericht om te mogen stemmen, vaak is de actie in het najaar sept/okt. 

Dus kom in actie, gebruik de link in de mail die je eerdaags van ons ontvangt. 

En zegt het voort naar familie en vrienden. Hiermee krijgen wij tijdens de Rabo Clubactie in 
het najaar zoveel mogelijk stemmen!! 

Alvast bedankt voor jullie steun en energie. 

 
Rene 

 

 

REANIMATIETTRAINING ZONDAG 22 MEI 

Zondagmorgen na de training komt Hans Vink, uitleg geven en 
demonstreren hoe te handelen als er reanimatie nodig is in één van 
de sporthallen. Naast de algemene uitleg heeft hij een dummy bij zich 
en een trainings- defibrillator, een kopie van de defibrillator  die bij de 
sporthal hangt, Voor iedereen even goed om te zien hoe het werkt en 
voor die met reanimatie fijn om met het juiste apparaat even te 
kunnen oefenen.  

 

 



DE VROUW VAN………    Aad van Dopperen 

Benieuwd zijn we natuurlijk, want wie poetst nu die wondersloffen ? Wie smeert de 
broodjes of zet de vuilnis aan de straat ? Nou …..daar zijn we niet achter gekomen, maar 
toch een leuk interview gehad.  

Netty is geboren op 22-06-1953, in huize “Ooievaar”, een kraamkliniek in Utrecht. 
Opgegroeid in IJsselstein. Eerst inwonend bij opa en oma Kranenburg In de 
Benschopperstraat, daarna verhuist naar de Kerkstraat ( waar nu het Snuisterijtje zit en later 
nog naar de Vicarielaan. 

Netty ging op de Dominee Morreesschool naar school en 
vervolgde haar leerweg op de Mulo S”Heerendijk . Eenmaal de 
studie afgerond ging Netty Werken bij de PTT op de 
administratie van het telefoondistrict Utrecht ( nog met 
ponskaarten ). 

Ze kent Aad al vanaf dat ze 14 jaar oud was, ze kregen toen al 
snel verkering. In 1974 zijn ze getrouwd, een paar jaar later 
kwamen de kinderen, de dochters Ingrid en Esther. Netty stopte 
met werk om voor de kinderen te zorgen, ja zo ging dat destijds. 

Netty vindt het altijd gezellig met de trimclub. De Leukste 
activiteiten de dagjes uit. Olympische spelen en de casinoavond, 
maar ook het varen op de Linge. 

Op de vraag waar ze s’nachts voor wakker gemaakt kan worden 
was het antwoord duidelijk. Liever niet ! 

Één van de koosnaampjes die Aadje voor der heeft is “lief klein 
kroketje achter het Febo-raampje” Wel gejat, maar het klinkt wel lief. En Netty wat vindt je 
nu echt een knappe man ? Daar hoefde ze niet lang over na te denken. Dat was de man van 
de koffie, George Clooney !  Maar waarom ben je dan nu bij Aadje ? Nou, die was ook best 
knap met zijn lange haren, echt wel een leukie !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOEK DE VERSCHILLEN 



 

Wat staat er nog op je bucketlist ?  

Een vakantie naar Schotland of Noorwegen, dat heb ik altijd al eens willen doen. En dat het 
er nog niet van gekomen is komt waarschijnlijk door Aadje, die is meer van een zonvakantie. 

Nettys hobbys zijn: lezen , cryptogrammen sudoku wordfeud en fietsen met vrienden. 

Het meest trots is Netty op de kinderen en de kleinkinderen, daar kan ze grenzeloos van 
genieten ! 

Bedankt voor het gesprek Netty !  

TOPPERS IN HET ZONNETJE ! 

Tijdens de ledenvergadering hebben John en Arthur aangegeven na dit 
seizoen te willen stoppen als trainer op de zondagochtend. Hoewel het 
seizoen nog niet ten einde is zijn ze toch even in het zonnetje gezet ! Ook Ad 
van den Brink is in het zonnetje gezet als dank voor zijn jarenlange inzet in 
het bestuur. Heren laat het smaken ! 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Toppers !!!! 

 

 

 

 

 

 



COLOFON 

Trimclub IJsselstein  

p.a. Gert-Jan van Eck   

Mandenmaker 19 3401 TG  IJSSELSTEIN 

E-mail: secretaris@trimclubijsselstein.nl     

Site: WWW.trimclubijsselstein.nl 

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0359 2886 85    

Kamer van Koophandel: 80391486 

 

AGENDA 

Zondag 22 mei Trainen Hartreanimatie  na het trimmen 

Zaterdag 28 mei Wedstrijd in de IJsselhal van 19.00-20.00 uur 

Zondag 3 juli Toernooi ( 9.00-11.00 toernooi ) en afsluiting met BBQ in de 
IJsselhal  

 

 

 

 

 


