
  

 

 

  

 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER 

Het klinkt misschien wel vreemd, maar we zitten bijna weer aan het einde van het jaar. We zitten vol in 

de herfst, en de winter staat al voor de deur. De tijd lijkt steeds sneller te gaan! 

Een vreemd jaar met telkens nieuwe regels rondom corona. De regels zijn nodig, maar soms ook met 

vreemde resultaten, tegenstrijdigheden en daardoor onbegrip. Ook bij de trimclub hebben we daar mee 

te maken, en soms ook last van. We proberen ons aan de regels te houden om toch te kunnen blijven 

sporten. En ik moet zeggen dat lukt best goed. We kunnen nog steeds wekelijks sporten echter de 

wedstrijd van de zaterdagavond 18 december kan NIET gespeeld worden. We hopen maar dat men het 

virus onder controle krijgt en dat we zonder regels verder kunnen. Maar of dat er nog van komt………..      

de toekomst zal het uitwijzen. 

In oktober hebben we een leuke, sportieve, gezellige en lekkere feestdag 

mogen beleven. Met veel hoogtepunten bij de Olympische Trimclubspelen , en 

in de avond aanschuiven bij de Koning en Koningin van Griekenland, en als klap 

op de Olympische vuurpijl ook nog de opkomst van Nana Mouskouri en het 

spetterende optreden van Demis Roussos. Ik denk dat iedereen wel genoten 

heeft.  

Het jaar 2022 staat voor de deur. Als bestuur willen we verjonging in het 

ledenbestand, en werken aan de betrokkenheid van leden en hun partners. We 

hopen dat het werk zich ook in dit jaar uit zal betalen. We hebben er zin in ! 

In de vorige Tikkie terug hebben we allemaal “huiswerk” gekregen.  Kijk in je 

directe omgeving of je veertigers, vijftigers hebt die lid zouden willen worden 

van de trimclub. Ik geef dit huiswerk nogmaals op, om te komen tot als eerder 

aangegeven verjonging van het ledenbestand. 

Een sportieve groet, 

Uw voorzitter 

 

Kees de Bruin 

 

 

Nieuwsbrief    TRIMCLUB  IJSSELSTEIN , 

Jaargang  10                           04-12-2021 



JAARFEEST 24 OKTOBER 

Na een jaar zonder feesten was het tijd voor de 

trimclub om uit te pakken met een weergaloos 

jaarfeest. Een avondje brainstormen met Wim v. W, 

Gerard K, Kees en Ad v.d. B, kwamen we, mede door 

mediterraans restaurant “Staffili”, op Griekenland. 

In dit olympisch jaar was het thema al snel geboren.      

Ook de olympische weergoden waren ons zeer goed 

gezind.  Na de koffie en gebak met 

landenvlaggetjes, worden de teams samengesteld. 

De landenteams gaan in parade richting de 

openingsceremonie. In de hal van Burnex HEIN 

worden we door Yannick op spectaculaire wijze 

ontvangen  in de Olympische hal. Op het 

programma van deze dag staan: Boogschieten, 

Pistoolschieten, discuswerpen¸ logoblazen, 

tennissen en puzzelen van een Grieks plaatje. Er 

werd fanatiek aan deelgenomen. Na deze  

inspanning was het tijd voor de innerlijke 

mens. Bij Staffili werden we vrij onthaalt. 

Mede door de koning en koningin van 

Griekenland.  Met optredens van eerder 

genoemde artiesten werd het een 

onvergetelijke avond. 

 

 

 

 

 

 

 



TRIMCLUB KRIJGT EIGEN SITE!   

We hebben een mooi jaarfeest achter de rug! Tijdens dat jaarfeest zijn er veel foto’s gemaakt. Het lukt  

ons niet ze allemaal af te plaatsen in Tikkie Terug, vandaar dat er gekozen is voor een eigen site. Een site 

die we kunnen gebruiken voor de foto’s, maar natuurlijk ook voor het nog eens lezen van Tikkie Terug 

en algemene informatie over Trimclub IJsselstein. 

De site is nu nog in de maak, maar zodra die in de lucht is zullen je hierover berichten. De domeinnaam 

is natuurlijk al wel vastgelegd en hoe kan het ook anders: www.trimclubijsselstein.nl  

Wedstrijd zaterdag 13 november 

Een vreemde maar zeer geslaagde avond ! 

De nieuwe coronamaatregelen zijn deze dag in gegaan. QR codes checken en de bar moet om 20.00 uur 

dicht zijn. Met wat  nieuwe gezichten de wedstrijd begonnen. Rood tegen Geel, zes tegen zes . De 

scheidrechter Hans Geurtsen had twee assistenten voor de tijdwaarneming en het bijhouden van de 

scores zijnde Peter van der Griend en Wim Oostrom. Het rode team stond onder leiding van coach Henk 

Schouten en bij het gele team was dat  coach Wijnand Boer met zijn kleinzoon Joep als assistent. 

Er werd lekker gevoetbald, snel en mooie combinaties. 

De keepers Paul van Houten en Gert-Jan van Eck hebben 

zeker in de eerste helft voorkomen dat het een 

doelpuntenfestijn werd. De ruststand van 1-1 was dan 

ook zwaar bevochten maar terecht.   

De tweede helft kwam het aanvallend sterkere gele 

team goed uit de startblokken en wist mede door de 

schotkracht de voorsprong te pakken. Om toch weer aan 

te kunnen sluiten gaf het rode team alles, helaas moest 

Housam, de schoonzoon van Aadje van Dopperen de 

strijd staken door een blessure aan de enkel. Rood moest 

daardoor snel de transfermarkt op en wist zaakwaarnemer 

Wijnand Boer er van te overtuigen dat kleinzoon Joep een 

carrière switch moest maken van assistent coach naar voetballer 

bij rood. 

Het jeugdige enthousiasme, de kundigheid en natuurlijk de 

enorme energie zorgde dat rood weer terug in de wedstrijd kon 

komen. Joep maakte zelf een mooi doelpunt via de binnenkant 

van de paal . Uiteindelijke uitslag 4-4 !  Bij het eindsignaal klonk 

er luid applaus van de teams die na ons moesten voetballen. 

 

Even een biertje op de tribune , douchen en voldaan naar huis ! 

 

 

http://www.trimclubijsselstein.nl/


DE VROUW VAN: 

Deze keer de vrouw van Peter van der Griend, Corrie, ons langst spelend lid van onze vereniging en 

natuurlijk ook de grootste bron van informatie over de geschiedenis van onze trimclub, zodat we uit de 

annalen van onze trimclub, na dit interview, een verrassend leuk inkijkje krijgen over de eerste 25 jaar 

van onze club waarin, verrassend genoeg, Peter niet wordt genoemd.  

➢ Hoe lang zijn jullie getrouwd? 
➢ Corrie: 60 JAAR  
➢ Waar hebben jullie elkaar leren 

kennen? 
➢ Corrie: Uit de Nicolaaskerk 

(Nicolaasstraat) 
➢ Hoeveel kinderen en kleinkinderen 

hebben jullie? 
➢ Corrie: 2 kinderen en 2 kleinkinderen 
➢ Hoe is het om oma te zijn? 
➢ Corrie: Leuk, echt genieten, van de 

week wezen kijken in zijn nieuwe 
appartement 

➢ Sinds wanneer zijn de vrouwen ook 
welkom bij activiteiten van de 
trimclub? 

➢ Corrie: al van het begin, we gingen ook mee met het voetballen 
➢ Wat was de eerste activiteit waar je aan deel nam? 
➢ Corrie: Er waren gelijk al feestjes 
➢ Wat vond je de leukste activiteit van de trimclub? 
➢ Corrie: Het varen door de Utrechtse grachten met accordeonist 
➢ Kan Peter zondags goed zijn bed uitkomen om te gaan trimmen? 
➢ Corrie: Geen enkel probleem 
➢ Spring je ook gelijk je bed uit? 
➢ Corrie: nee, blijf nog ff liggen tot kwart over acht 
➢ Wordt er voor of na het trimmen ontbeten? 
➢ Corrie: ieder apart 
➢ Wat zijn je hobby’s?  
➢ Corrie: Borduren (voor het rode Kruis) en sport kijken en kamperen en fietsen 
➢ Nu blijven jullie in Nederland met de caravan, maar waar was vroeger jullie favoriete 

vakantieland? 
➢ Corrie: Zwitserland (Wallis) 
➢ Welke muziek is je favoriete? 
➢ Corrie: Nederlands talig 
➢ Welk type eten vind je het lekkerst en kan Peter nog een beetje koken? 
➢ Corrie: Stamppot winter en zomers groente en sla. aardappels koken en opwarmen 
➢ Wat voor een werk heb je gedaan? 
➢ Corrie: Bij IMAS, kantoorartikelen. Daarvoor cheffin op en atelier in de mode 
➢ Ten slotte: wat zijn Peters’ beste en slechtste eigenschappen? 
➢ Corrie: zijn beste doe maar gewoon, dan doe je als gek genoeg, zijn slechtste is zijn 

oriëntatievermogen. 

 

 

 



GESCHIEDENIS VAN DE TRIMCLUB IJSSELSTEIN (n.a.v. het 25 jarig bestaan) 

Het is inmiddels al meer dan 25 jaar geleden dat onze trimclub is opgericht. Dit 

is  een goede reden voor een jubileumfeest en aanleiding om in het verleden te 

duiken. We doen dat met 2 mensen die het allereerste begin hebben 

meegemaakt: Piet van den Berg en Herman Westland. We moeten het vooral 

hebben van mondelinge overlevering, want in het begin werd er niets op 

papier gezet en was lang niet alles officieel. Met Piet en Herman zijn we stukje 

bij beetje tot de volgende (niet altijd exact te achterhalen) gebeurtenissen 

gekomen. 

Het is begonnen in het seizoen 1969-1970. Onder de vlag van VVIJ gingen een 

aantal veteranen met elkaar spelen en trainen. Het eerste half jaar werden we 

getraind door Theo Mastwijk. Daarna nam Herman de training over. We waren 

een eigen clubje binnen VVIJ. We speelden veel veteranentoernooien. Van de 

latere Trimclub IJsselstein waren bij deze groep de volgende mensen al actief: 

Toon de Kuijer, Ko Schalkwijk, Piet van de Berg en Herman Westland. Verder deden al mannen  als Jos 

Both, Toon van Breukelen, Wim van Doorn en Theo Mastwijk mee. 

In het seizoen 1970-1971 ontstond steeds meer verwijdering tussen ons en VVIJ. Dit kwam door een 

opeenstapeling van kleine dingen. We waren van actief, zoals bij de bouw van de nieuwe tribune en 

andere zaken. Er kon echter nauwelijks een bedankje vanaf. We kregen er niets voor terug. 

Einde seizoen 1971. Toen er een conflict ontstond over het gebruik van het trainingsveld hebben we een 

vergadering aangevraagd met het bestuur. Karel Verwey en Piet van den Berg vertegenwoordigde ons 

toen. (aart Tersteeg en Jos Both completeerden toentertijd ons bestuur). We stonden na 5 minuten al 

weer op straat en hadden het gevoel dat het bestuur ons liever kwijt wilde (in die tijd zaten mannen als 

Jo Hazendonk, Sjaak van Elteren en Ad Nagtegaal in het bestuur van VVIJ). Iedereen voelde zich tekort 

gedaan. Er werd een vergadering uitgeschreven in Café de Pauw. Daarin werd besloten ons los te maken 

van VVIJ. We gingen elke zaterdag van 9.00-10.00 trimmen in de zaal Poortdijk o.l.v. Herman Westland. 

Velen werden lid van onze club en bleven bij VVIJ Vooral diegenen die niet meer actief bleven 

voetballen bij VVIJ kwamen trimmen. We begonnen direct al met 30 leden. Van de eerste lichting 

maakten de volgende mensen deel uit: Wim Dalmans, Ton Galesloot, Karel Verwey, Joop Fafianie, Ries 

Ariaans, Joop Swart, Paul de Kruyf, Henk Swanink, Arie Schalkwijk, Aart Tersteeg, Albert van Vliet, Toon 

de Kuyer, Cor Stek, Piet van den Berg, Herman Westland, Piet Maarsseveen en Aart van Dopperen. 

Het eerste officiële bestuur werd gevormd door Co van der Linden(Voorz.), Jos Both, Karel Verwey en 

Piet van den Berg. Elk jaar moesten we gekeurd worden. Dat lieten we de huisdokter doen. Ieder 

betaalde zijn eigen keuring. De wedstrijden waaraan we deelnamen, waren nog steeds veldwedstrijden. 

Geld was nooit een probleem, we huurden bussen om aan toernooien mee te doen. Vrouwen en 

kinderen gingen mee: naar Tiel, Geldermalsen, Rijssen, Beesd, Benschop etc. Tevens gingen we vaak 

naar DSO in Utrecht, Minerva, De Meeuwen en PVCV. Die contacten waren overgebleven uit de VVIJ-

tijd. Heel lang werden eigen toernooien op het VVIJ-veld gehouden, totdat een keer onverwachts 

uitgeweken moest worden voor de Junioren. 

Vooral de tochten naar Beesd waren een groot feest. De bieromzet was enorm hoog. Tijdens een 

toernooi onder een temperaratuur van 30 graden werd een eerste prijs uitgeloofd van 9 kratten bier. Bij 

een ander toernooi hadden de chauffeurs zoveel gedronken dat hun hele gage er aan ging. De vrouwen 

zijn toe rond geweest met de pet en haalde voor hen fl. 45,- op. 



Eens moest de bus een sanitaire stop maken voor o.a. Hans Verwey en Paul de Kruyf. Er was een sloot 

die vol kroos lag. Het was niet duidelijk dat het een sloot was. Zeker niet voor Paul de Kruyf, die als 

eerste zijn plas wilde doen en pardoes in het water stapte. Hij bleef daarna in een nat trainingspak nog 

uren in een café zitten. Daarvan is hij later behoorlijk ziek geweest. Vers in de herinnering staat nog het 

polonaiselopen bij de Fina-pomp na heet winnen van de eerste prijs in Beesd. Ook na het trimmen op 

zaterdagmorgen maakten sommigen het bont.  

De jaarlijkse feestdag vormde steeds het hoogtepunt van het verenigingsjaar. Deze dag bestond steeds 

uit een bonte mengeling van activiteiten: Lekker eten, vaak met vooraf fietsen, autorally, bowlen of iets 

dergelijks. 

Een wel heel bijzondere dag was voor onze club 5 mei 1995. Onze club vierde toen wel op heel 

uitbundige wijze het 50-jarig bevrijdingsfeest, door een twaalftal mensen, verkleed als hoge 

buitenlandse militairen, aan een optocht deel te nemen en ’s nachts namen 3 mensen deel aan de 

fakkelestafette. Vooraf moest er omgekleed worden in Soesterberg. Wat voor hilarische tafrelen dit 

voor onze zwaargewichten heeft opgeleverd, laat zich raden. Tijdens de tocht waren de Duitse, Engelse, 

Canadese en Franse krachttermen niet van de lucht. Na de ontvangst op het Raadhuisplein wisten onze 

generaals bij “Ridder St. Joris” nog lange tijd, hun rol met verve te volharden. 

Onze club is een echte IJsselsteinse club, niet alleen omdat regelmatig onder de douche het IJsselsteinse 

volkslied wordt gezongen, maar in de eerste plaats, omdat onze vereniging uit zeer vele mensen 

bestaat, die geboren en getogen zijn in IJsselstein. Dat zijn vaal kleurrijke figuren, met een lang 

arbeidsverleden en een prachtige voetbalcarrière. In hun geschiedenis zien we het verhaal van de 

trimclub terug. Op de eerste plaats onze trainer Jan Tersteeg, die leerde voetballen op de Walkade en 

vanaf zijn achtste actief is, zijn eerste voetbalschoenen kreeg van Henk Kuyf, de melkboer, en het heel 

gewoon vond om te voet naar Montfoort te gaan voor zijn eerste wedstrijd als reserve tegen MSV. Jan 

kwam via VVIJ bij JSV en IJFC terecht en keerde weer naar VVIJ terug, alwaar hij tot zijn 57ste op het veld 

bleef voetballen. 

Of iemand als Aart van Dopperen, die al vanaf 1945 onafgebroken lid is van VVIJ, 15 jaar in het eerste 

speelde en tot zijn 55ste allerlei andere elftallen doorliep. Piet Maarsseveen heeft tot zijn 59ste actie bij 

VVIJ gevoetbald, maar omdat zijn “meisje” uit Culemborg kwam moest hij zo nodig 7 jaar bij Fortitudo. 

Cor Stek is jaren lang het oudste actieve lid geweest en heeft helaas op 73-jarige leeftijd moeten 

afhaken. Zo gebeurde het een keer, dat Aart Tersteeg en Wim de Kuyer, na afloop naar de Vicarielaan 

reden en dat Aart , toen hij naar de Mis van half zeven wilde gaan, Wim nog steeds in de auto aantrof. 

In 1974 bestond het bestuur uit Piet van den Berg (voorz.), Jos Both en Karel Verwey. Toen Jos Both 

eruit ging, kwam Ton Kok (ong. 1976?). Aan het eind van de zeventiger jarengingen we naar de IJsselhal. 

De uitwisselingen liepen terug. Het bleef beperkt tot Anna Pauwlowna  en Het Grote Bos in Driebergen. 

Jan Tersteeg bleef lang bij VVIJ voetballen en volgde Herman Westland als trainer op, in het begin van 

de jaren tachtig, na enkele jaren zelf meegetraind te hebben. 

Onze broedervereniging “De Koperen Gup” heeft jarenlang aan onze toernooien meegedaan. Het aantal 

wedstrijden tegen andere verenigingen werd steeds minder. Bij de tegenstanders liepen vaak te jonge 

jongens, die we niet meer konden bijbenen. Ook de partijtjes tegen “De Koperen Gup” liepen terug. 

Vanaf 1986 hielden we vooral toernooien en wedstrijden onder elkaar. Jan Tersteeg maakte, in 

samenwerking met Hans Geurtsen, de opstellingen. Zo troffen, in zijn notitieboekje, voor een wedstrijd 

van 05-10-1986 de volgende opstelling aan: G. van Doorn, M. Straub, G. van Breukelen, K. Verwey, P. 



Maarsseveen, J. Tersteeg en J. Westland tegen C. Stek, W. Oostrom, D. Nagtegaal,  A. van Vliet,               

T. de Kuyer, J. Kuyf en H. Geurtsen. 

Op de ledenlijst van dat jaar kwamen 

verder o.a. voor: B. v.d. Hoogen, T. Kok, B. 

van Wijk, Th. van Schaik, L. v.d. Broek, H. 

Peek, J. van Rooy, P. van Rooy, T. Hartog, 

H. Westland. A. van Dopperen,                  

C. Schalkwijk en P. v.d. Berg.  

Maar de trimclub is meer dan een 

trimclub/zaalvoetbalvereniging. Al 

jarenlang wordt er met Kerstmis en Pasen 

een goedbezocht kaartavond gehouden, 

waaraan ook de partners, in grote getalen, 

deelnemen. Jarenlang was “Het Karrad” 

hierbij onze “stamkroeg”. De laatste jaren zijn we te gast in de kantine van de IJsselhal en het clubhuis 

van de duivenvereniging “De Groene Olijftak”. 

Cor kwam via HPK uit Amsterdam en Vreeswijk naar VVIJ. Vervolgens trok hij naar IJFC, om later weer 

terug te keren bij VVIJ, waar hij lange tijd bleef. Al deze mannen combineerde de laatste jaren van het 

veldvoetbal met het lidmaatschap van de trimclub en zo zouden we nog veel verder kunnen gaan. Neem 

mannen als Toon de Kuyer, Herman Westland, Piet van den Berg en Albert van Vliet, allemaal al wat 

verder in de 60. Al jarenlang lid, met allen een prachtige voetbalcarrière achter de rug en tot voor kort 

nog actief deelnemend. Helaas hebben deze laatste vijf mensen het laatste jaar moeten afhaken. 

In de periode van 1986 tot 1995 waren er gemiddeld zo’n één á twee mutaties per jaar. De laatste twee 

jaar zijn er wat meer mensen afgehaakt. Deze mensen zien we nog veel terug, tijdens onze andere 

activiteiten of als coach. De, zo broodnodige aanvulling, is er steeds gekomen met wat jongere, 

enthousiaste mensen. We prijzen ons gelukkig, dat Jan Tersteeg de training nog steeds kan leiden. Teus 

Hartog vervangt hem regelmatig en kan, te zijner tijd, Jan opvolgen. Zo is er continuïteit  verzekerd en 

zal onze club steeds blijven bloeien! 

Wijnand Schoonderwoerd 

Trimmen op de woensdagochtend 

Ons ledenbestand kent inmiddels veel gepensioneerden. Sommigen daarvan 

zoeken naar een stukje invulling van de vrijgekomen tijd. En sport is een mooie 

invulling.  Ook gezien het feit dat we streven naar verjonging en dit op de zondag 

misschien wel te snel gaat voor sommigen is de woensdag een uitkomst. Of het 

allemaal gaat werken moet de toekomst uitwijzen. Op de jaarvergadering zullen we dit evalueren. We 

evalueren zowel de opkomst als het financiële plaatje.  

We hebben de helft van de IJsselhal gehuurd op de woensdagen van 9.00-10.00 uur. We starten in het 

nieuwe jaar. De eerste woensdag is dan 5 januari. De proef loopt dan tot de jaarvergadering. 

We zien jullie graag, bij deze  ”sportieve break van de week” ! 

 



Contributie 2022 

De contributie voor 2022 is net als de voorgaande jaren € 105,00 

voor een spelend lid en           € 35,00 voor een nie t spelend lid. Bij 

deze het verzoek om het bedrag  over te maken op 

rekeningnummer NL62RABO0359288685 t.n.v. Trimclub IJsselstein. 

 

Wijn & Spijs Proeverij op donderdag 17 maart 

Dit is al even een vooraankondiging om de datum in de agenda te blokken. 

Samen met je Partner wordt je verwelkomt door de gastheren; André van 

Doornmalen van Slijterij Pinot, die heerlijke wijnen  zal zoeken bij de 

spijzen die met zorg geselecteerd en met liefde en vakmanschap bereid 

zijn door onze eigen Chef-kok Arthur Vulto. Tijd en plaats volgen. 

AGENDA 

• Zondag 9 januari:   Toernooi met brunch (O.V.B.) 

• Donderdag 17 maart:   Wijn & Spijs proeverij 

• Donderdag 7 april:   Jaarvergadering 
 

HET BESTUUR WENST IEDEREEN 

FIJNE KERSTDAGEN EN 

   
 

 

 

 

  

 

 


